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Activiteitenagenda
 
 
Donderdag 8 januari: Opening tentoonstelling schildersgroepen. Aanvang 14.00 uur in G2.
 
Woensdag 7 januari: Dagwandeling. De wandelaars vertrekken om 09.00 uur met de auto vanaf De Wetering voor
een circa 14 km lange wandeling in de omgeving Berkel Enschot - Tilburg. U kunt zich voor deze wandeling via de
website aanmelden.
 
Vrijdag 9 en 27 januari: Filmvoorstelling in ons filmtheater. Aanvang 14.00 uur. Entree € 3,00 per persoon. Dit is
inclusief een kopje koffie of thee tijdens de pauze.
 
Maandag 22 december en 12 en 26 januari: Inloopmiddag van 14 tot 16 uur in de Dorpskamer. Er kan gesjoeld
worden of een ander spelletje gedaan worden onder het genot van een kopje thee of koffie. Natuurlijk kunt u ook
gewoon een praatje komen maken.Op 22 december is er een speciale inloopmiddag in kerstsfeer met een culinaire
verrassing. Wilt u meedoen met de gezellige kerstafsluiting, dan kunt u zich opgeven bij Hetty Bogaert tel 0416 362236
of via bovenstaand mailadres. Er zijn geen kosten aan verbonden.
 
Dinsdag 13 en donderdag 29 januari: Samen Koken - Samen Eten. Van 16.30 uur tot 19.00 uur in de Dorpskamer
aan het Oranjeplein. Wilt u ook eens mee-eten? U kunt zich tot een week van te voren opgeven bij Hetty Bogaert tel
0416 362236 of via de mail hbogaertdoes@gmail.com
 
Dinsdag 13 januari: Computercafé. Het computercafé is van 13.30 tot 15.30 uur open voor al uw digitale vragen.
Loop gerust binnen.
 
Vrijdag 16 januari: Muziekvoorstelling in ons muziektheater. Aanvang 14.00 uur. Entree
€ 3,00 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee tijdens de pauze.
 
Vrijdag 30 januari: Voorlichtingsbijeenkomst vijfdaagse vakantiereis 2026. Aanvang 14.00 uur in G1,2
 
Bridge, rikken, jokeren, vrij kaarten en bingo in G1, 2. Op maandag is het bridgen van 10.00 tot 12.00 uur. Bingo is
op de eerste maandag van de maand (5 januari) vanaf 14.00 uur. Er worden 5 ronden gespeeld. De kosten
bedragen €5,00. Op de donderdagen is er een rik- en jokerconcours, het inschrijfgeld is € 2,00. De aanvangstijd is
steeds om 13.45 uur. 
 
Bewegen voor senioren in G1-2. Op dinsdag- en donderdagochtend bewegen er verschillende groepen. Voor
informatie kunt u terecht bij Cock Dusée, E: cockdusee@home.nl.
 
Line dance. Op donderdag is er tussen 13.00 en 16.00 uur voor verschillende groepen line dance in de danszaal van
sportschool Easy Fit. U bent welkom om een proefles te volgen. Info bij Karin Vermue. M: 06 230 182 02; E:
eurostyle@wxs.nl.
 
Teken- en schildergroepen. De bijeenkomsten zijn op woensdag van 09.30 tot 11.30 uur in G2. De ene week groep 1
en de andere week groep 2. Nieuwe leden zijn welkom. U kunt zich aanmelden bij Harry de Weert (E:
hcmdeweert@online.nl)
 
Tafeltennis. Op maandag en vrijdag wordt van 10.00 tot 11.00 uur door een enthousiast groepje mensen gespeeld in
de ruimte van de seniorenvereniging. 
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De februari-edities van de
ONS en de Onder ONS
worden verspreid op vrijdag
30 januari. Kopij voor deze
Onder ONS moet voor 20
januari ingeleverd zijn bij de
redactie:
secretaris@kboloonopzand.nl
 
Stuur adreswijzigingen en
wijzigingen in
contactgegevens
(telefoonnummer of e-
mailadres) naar
ledenadministratie@kboloon­
opzand.nl
 
Voor vragen over welzijn,
wonen zorg en inkomen of
voor hulp bij een WMO-
aanvraag kunt u terecht bij:
Wil Ligtenberg, vrijwillig
ouderenadviseur / WMO-
cliëntondersteuner
M: w.j.j.ligtenberg@home.nl /
T: 06 51347339
 
Voorzitter: Wil Ligtenberg
Secretaris: Jan Hertogh
Penningmeester: Wil van
Heeswijk
Portefeuillehouder zorg: Kees
Roelofs
Portefeuillehouder
activiteiten: Cock Dusée
 
Redactie: Cock Dusée, Jan
Hertogh
 
Drukker:
editoo B.V. te Arnhem
 
Redactieadres:
Kloosterstraat 50
5175 BJ Loon op Zand

Kerstgedachte
 
 
De kortste dag van het jaar hebben we bijna weer gehad. Langzamerhand
krijgen we weer langere dagen, meer licht. We zijn op weg naar het kerstfeest.
Het feest waar licht, vrede en gezellig samenzijn centraal staat.
Waarschijnlijk ben je al met de voorbereidingen bezig om deze dagen
speciaal te maken. De kerstversiering is aangebracht, bij de een wat
uitbundiger dan bij de ander. Ook de straten en de winkels zijn feestelijk
verlicht. Dat kerstmis er aan komt dat is wel duidelijk.
Hoe anders is het om ons heen?
U hebt ook allemaal het informatieboekje ‘Bereid je voor op een noodsituatie’
ontvangen. Onze regering is van mening dat de wereldorde instabiel is en –
hoewel we niet zomaar in een oorlogssituatie verzeild raken – kunnen we wel
zomaar verstoken raken van essentiële zaken. Je kunt dan maar beter
voorbereid zijn. Sommigen onder ons hebben nog net het staartje van een
oorlog meegemaakt. De meesten hebben wel de oorlogsverhalen
meegekregen van hun vader en moeder, hun opa’s en oma’s. De
verschrikkingen uit deze oorlog leidden tot de vaste overtuiging: dit mag nooit
meer gebeuren!
 
En toch….
Zolang geleden, zo ver weg….
 
We waren vergeten dat vrede en veiligheid geen vast gegeven is. Dat we
daar met zijn allen ons best voor moeten doen, dat we elkaar de ruimte
moeten geven om te zijn wie we zijn, dat we elkaar moeten helpen wanneer
dat nodig is, dat we iemand welkom heten die eenzaam en verdrietig is.
Kleine dingen die heel groots kunnen zijn en veel betekenen voor de ander.
Als kerstmis het feest van vrede is, dan is het nu juist de tijd om elkaar aan te
spreken op onze eigen rol in een vreedzame samenleving. Dat begint in je
eigen omgeving waar je kleine misverstanden niet laat uitgroeien tot grote
ruzies, waar je elkaar de helpende hand toesteekt en een luisterend oor biedt.
Waar je oog hebt voor elkaar. Waar solidariteit weer het uitgangspunt is en
niet alleen het eigen belang.
Kerstmis is een keerpunt. De donkerste dagen laten we achter en we zijn weer
op weg naar het licht. Dat biedt ons hoop. Hoop op goede dagen voor ons
en onze naasten. Hoop ook op een samenleving die ons de ruimte blijft
bieden om gelukkig te zijn zonder al te veel zorgen.
 
Ik wens jullie allen een heel gelukkig en gezellig kerstfeest.
Samen maken wij er iets moois van…
 
Wil Ligtenberg, voorzitter….
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Kerstgedachte 2025
voor senioren Loon op Zand 
 
Het wordt weer Kerstmis. Overal zie je, als de schemering
al inzet en je ’s avonds thuiskomt, de lichtjes weer in de
bomen en vrolijk versierde huizen met sterren. Het is
duidelijk dat Kerstmis een feest van licht is. In de
donkerste periode van het jaar vieren we het feest van de
komst van het Licht. Van oorsprong heeft het in onze
streken deze Germaanse betekenis. De dagen beginnen
weer langer te worden, hoewel de winter dan nog niet
over zijn hoogtepunt heen is.
Voor ons als Christenen heeft Kerstmis echter een nog
veel diepere betekenis en is het gelaagd; uiterlijke zaken
schudden ons wakker en nodigen ons uit om door al die
lichtjes en muziek heen te ontdekken dat de geboorte
van onze Verlosser, Jezus Christus de Bron van dit alles is.
Maar wij merken dat er in onze maatschappij tendensen
zijn om Kerstmis en de kerstvakantie te willen
anonimiseren en neutraliseren tot een nationale
feestdag, winterfeest of lichtfeest alleen.
Deze diepchristelijke traditie die ons land en zovele
landen kenmerkt vindt haar oorsprong in de historische
gebeurtenis dat God zelf die als mens geboren wilde
worden, in de wereld komt. Geboren uit een menselijke
moeder, met een vader die voor Hem zorgt. Gods liefde
voor ons wordt zichtbaar in Jezus Christus. God wil dicht
bij de mensen zijn. Soms maken wij mensen er een
puinhoop van.
Van onze wereld, van onze relaties met anderen en van
ons eigen leven. En dan is het nog zo dat God, die pure
liefde is, ons mensen niet afschrijft. 
Met Kerstmis wordt God mens, Hij heeft ons bestaan
willen delen. Dat is het Kerstfeest. De komst van de Heer,
de Vredevorst, is een feest van de komst van het Licht,
voor iedereen.
Dit Licht van Kerstmis wil iedereen aanraken en echt
verwarmen; de zieke, de verdrukte, de ontheemde,
dankbare, de verwarde,  de zorgeloze, de levensgenieter,
de egoïst en de altruïst,  de gelovige, de ongelovige, de
zoeker en de allesweter, de vredestichter. Met Kerstmis

zou er daarom dus vrede mogen zijn! Consistente vrede
en waar zo hard nodig, opnieuw vrede. Vrede in ons
eigen hart, vrede in de familie en in de buurt, in dorpen,
steden, landen en werelddelen. Zonder die vrede kan het
niet goed Kerstmis zijn. Aan de andere kant kunnen we,
ook tijdens de komende feestdagen, ons beste beentje
voorzetten m.b.t. onze medemensen die ziek of
alleenstaand zijn en denken we hopelijk aan hen die zich
juist voor de meest hulpbehoevenden willen inzetten. 

Voor alle ouderen in bijzonder, zij die thuis zijn, alleen of
samen, in een zorgcentrum, ziekenhuis of verpleeghuis. Ik
wens u allen een Zalig Kerstfeest toe. En een gezegend
2026.
Geen fijne kerst alleen, maar een Zalig en Gezegend
Kerstfeest juist omdat deze wens voortkomt uit wat het
Kerstfeest ten diepste is. De geboorte van een
liefhebbende God onder alle mensen van goede wil.
Mede namens het pastorale team, parochiebestuur en
alle medewerkers en medewerksters van het
parochiesecretariaat parochie H. Willibrord.

Pastoor Peter Luijckx, Diaken Alexis Szejnoga, Katechiste
Annie van Kuijk
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Eten in de Dorpskamer
In de Dorpskamer die sinds kort uitgerust is met een
nieuwe keuken met oven en magnetron koken tweemaal
per maand vijf verschillende vrouwen geassisteerd door
twee helpsters een lekkere maaltijd. Hieraan kunnen per
keer zeven gasten meedoen die voor 5 euro kunnen
genieten van een  driegangen menu in een gezellige
sfeer. In januari wordt er gekookt op dinsdag 13 en
donderdag 29 januari. U kunt zich 1 week van te voren
opgeven bij Hetty Bogaert tel. 0416 362236 of via de mail
hbogaertdoes@gmail.com. Vanaf 16.30 uur bent u
welkom in de Dorpskamer om kennis te maken. Vanaf
17.30 uur wordt het eten opgediend tot ongeveer 19.00
uur. De gasten hoeven niet mee te helpen, maar kunnen
zo andere mensen ontmoeten.
Andere mensen ontmoeten kan ook op de
inloopmiddagen die tweemaal per maand in de
Dorpskamer georganiseerd worden door de
Seniorenvereniging Loon op Zand. Op 22 december is er
een speciale inloopmiddag in kerstsfeer met een spel en
lekkere taart. Wilt u meedoen met de gezellige
kerstafsluiting dan kunt u zich opgeven bij Hetty Bogaert
(zie bovenstaande gegevens). Er zijn verder geen kosten
aan verbonden. Op 12 en 26 januari vinden de
inloopmiddagen in de Dorpskamer plaats tussen 14.00 en
16.00 uur.

Eten in de
Dorpskamer
 
In de Dorpskamer, die sinds kort uitgerust is met een
nieuwe keuken met oven en magnetron, wordft
tweemaal per maand een lekkere maaltijd gekookt voor
maximaal  zeven gasten, Voor €5,- kunnen zij in een
gezellige sfeer genieten van een  driegangen menu.
Samen eten, mensen ontmoeten en contacten leggen
zijn belangrijke thema's tijdens deze maaltijden.
 
In januari wordt er gekookt op dinsdag 13 en op
donderdag 29 januari.
 
U kunt zich 1 week van te voren opgeven bij Hetty Bogaert
tel. 0416 362236 of via de mail hbogaertdoes@gmail.com.
 
Vanaf 16.30 uur bent u welkom in de Dorpskamer om
kennis te maken. Vanaf 17.30 uur wordt het eten
opgediend. Om 19.00 uur sluiten we de maaltijd af.. 

Van de
reiscommissie
 
Vijfdaagse vakantiereis
Voor 2026 hebben we een optie genomen op een 5
daagse busreis naar het Noord-Hollandse plaatsje de
Rijp. We verblijven in hotel de Rijper Eilanden van
maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus op basis van
half pension. Ema Tours (met een andere eigenaar)
verzorgt de reis met verschillende excursies naar o.a.
Enkhuizen, Volendam en Texel. We reizen ook dit jaar
weer samen met leden van Senioren Udenhout-
Biezenmortel. Bent u geïnteresseerd in deze reis kom dan
geheel vrijblijvend op vrijdag 30 januari om 14.00 uur
naar de informatiebijeenkomst in de Venloene in onze
eigen ruimte.
Als u wel interesse hebt maar op 30 januari verhinderd
bent dan kunt u voor nadere informatie contact
opnemen met Rosale Clijsen tel 0416 362321 of met Hetty
Bogaert tel 0416 362236
 
Op vrijdag 6 maart 2026 brengen we een bezoek aan de
Risk Factory in de Donge Centrale in Geertruidenberg. 
 
Op maandag 30 maart 2026 bezoeken we de
Lady's Day bij  van der Kloostermode in Boskoop.  
Hier worden we onthaald met een uitgebreide modeshow
en een heerlijke lunch.
 
Nadere informatie over zowel het bezoek aan de Risk
Factory als aan van der Kloostermode  vindt u in de editie
van de Onder ONS die eind januari verschijnt. 
Inloopmiddagen 
 
Andere mensen ontmoeten kan ook op de
inloopmiddagen die tweemaal per maand in de
Dorpskamer georganiseerd worden door de Senioren
Loon op Zand.
 
Op maandag 22 december is er tussen 14.00 en 16.00
uur een speciale inloopmiddag in kerstsfeer met een spel
en lekkere taart. Wilt u meedoen met deze gezellige
kerstsamenzijn  dan kunt u zich opgeven bij Hetty Bogaert
(tel. 0416 362236 of via de mail hbogaertdoes@gmail.
com) Er zijn aan dit samenzijn geen kosten aan
verbonden.
 
Op maandag 12 en 26 januari vinden de
inloopmiddagen in de Dorpskamer plaats tussen 14.00
en 16.00 uur.
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Foto gemaakt door Marjolijn. 
In memoriam

Schildergroepen
 
STILLE NACHT

In deze tijd van het jaar is dit een veel gezien, gehoord en
gelezen thema.

Ook de beide schildergroepen hebben dit onderwerp
samen ter hand genomen. Met veel toewijding en
enthousiasme hebben zij de STILLE NACHT vorm en kleur
gegeven. Dit alles heeft een vervolg gekregen in de vorm
van een  speciale expositie om dit thema met u allen te
delen en de eindejaarstijd van 2025 sfeervol af te sluiten.
Op donderdag 8 januari wordt de tentoonstelling om
14.00 uur officieel geopend en bij deze wordt iedereen
die belangstelling heeft uitgenodigd om hierbij aanwezig
te zijn. Het is de moeite meer dan waard.
De thema’s van de geexposeerde werken zijn
paddestoelen, Loon op Zand en Stille Nacht (kerstsfeer)
 
Kom de werken bewonderen in de expositiegang bij onze
verenigingsruimte.

Maak van de kerstdagen
een magische tijd
Vul ze met liefde,
plezier en vooral
gezelligheid

Wij wensen je een nieuw jaar
bruisend en sprankelend
stralend en schitterend
gezond en gelukkig
zorgeloos en prachtig

6



Vrijdag 16 januari 
Das Land des
Lächelns 
 
een operette van Franz Lehar
duur: 150 minuten 

Deze winter in ons muziektheater
 
Deze winter staan er nog 4 muziekmiddagen gepland. Op het witte doek vertonen we dan werken uit het rijke
klassieke wereldrepertoire. We hopen dat veel mensen de weg naar ons muziektheater weten te vinden. De
muziekmiddagen zijn steeds op vrijdag aanvang om 14.00 uur in onze verenigingsruimte in De Venloene. De
entreeprijs is € 3,00 per persoon, dit is inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.
 
Jan Hertogh en Jan Smeets

 
Das land dez Lächelns is een verhaal over de relatie en
de liefde tussen een Weense gravin Lisa en een Chinese
diplomaat prins Sou-Chong. Het verschil in cultuur is
groot, maar toch besluit zij haar liefde te tonen voor de
Chinese Prins en  trouwt met hem. Zij vertrekt met haar
echtgenoot, die benoemd werd tot minister-president,
naar China. Daar voelt zij aan hoe zij als vrouw volkomen
aan haar man is overgeleverd. Vooral oom Tschang laat
haar voelen dat zij als westerse vrouw niet geaccepteerd
wordt. Wanneer zij te weten komt dat, volgens een oude
traditie, haar man zelfs met 4 prinsessen dient te trouwen,
is voor haar de maat vol. Als Sou-Chong probeert haar te
overtuigen dat dit slechts een formaliteit is en dat zij altijd
de belangrijkste in zijn leven zal zijn, besluit Lisa te
vluchten naar Wenen.

Kortingspas 2026
 
Een groot aantal van onze leden heeft inmiddels een
kortingspas aangevraagd. Met deze kaart krijgen
senioren die lid zijn van één van de seniorenverenigingen
in de Langstraat korting bij winkels en bedrijven in dit
gebied.
Bij pannenkoekcentrum de Financieën krijgt men
bijvoorbeeld op vertoon van deze kaart zelfs 25% korting
op de totale rekening voor maximaal vier personen.
De kortingspas bestaat uit een pasje op naam met een
foto en een jaarpas.
De jaarpas 2026 ie tegelijk met de ONS en deze Onder
ONS bij u afgegeven. Dit is gebeurd bij de leden waarvan
ons bekend is dat zij een persoonlijke pas hebben.
Wanneer u wel een persoonlijke pas heeft maar de
jaarpas 2026 niet ontvangen heeft, dan kunt u die
jaarpas alsnog aanvragen via
secretaris@kboloonopzand.nl.
 

Zij wordt daarbij geholpen door haar jeugdvriend, Graaf
Gustl von Pottenstein uit Wenen, die naar China is gereisd
vanwege zijn aanstelling op de ambassade en haar een
bezoek brengt Ook Sou-Chong's zuster Mi die
romantische gevoelens koestert voor Gustl en erg gesteld
is op haar schoonzuster helpt haar. Gustl had Lisa in
Wenen om haar hand gevraagd maar Lisa heeft hem
toen afgewezen.

Op het laatste moment verspert de prins hen de weg.
Maar ondanks zijn grote liefde voor Lisa, laten Sou-Chong
en Mi, de Europeanen tenslotte toch vertrekken. De Prins
blijft diepbedroefd achter. Zijn zus Mi is ontroostbaar
maar hij vindt dat zij flink moet zijn. In China draagt men
zijn lot en zegt hij. "Ons lot blijft …glimlachen, immer nur
lächeln".   

Het verdere
muziekprogramma
 
Vrijdag 20 februari: Concert
Brandenburg Concertos 1-3-5 van Johann S, Bach
Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart
 
Vrijdag 20 maart: Opera
Il trovatore van Giuseppe Verdi
 
Vrijdag 10 april: Musical
Les misérables van Claude-Michel Schönberg
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