
DOOR BOS EN HEIDE OMGEVING OOSTELBEERS – 14 KM 
 

 
 

Niet de eerste de woensdag van de maand, zoals gebruikelijk, 
maar een week later gaan de wandelaars van SeniorenVer-
eniging Loon op Zand op pad in de Brabants Kempen. Charles 
heeft in het buitengebied ten oosten van Oostelbeers een ver-
rassende rondwandeling uitgezet. De opkomst is deze keer wat 
kleiner en dit heeft wellicht te maken met de zomervakantie, 
waarin wellicht andere plannen gemaakt zijn! 
  

 
 

We vertrekken met 8 personen vanaf De Wetering richting 
Oostelbeers over de A 58, wetend dat het in de vakantietijd bij-
na nooit file geeft. In Oostelbeers parkeren we bij de voormalige 
Andreas en Antonius van Padua Kerk en wandelen over een 
grasbaantje langs de nieuwbouwwijk richting de noordzijde van 
de Oostelbeerse Heide naar de plek waar in WOII het Schijn-
vliegveld Oostelbeers uit WOII gelegen was. Nu staat er een 
kunstwerk, een 9 meter lange ijzeren romp van een Messer-
schmitt ME 109.  
    

 

 

Verderop gaat de route door het uitgestrekte bos- en heide-
gebied van de Oostelbeersche Heide en door het Landgoed 
’s Heerenvijvers en het Landgoed Hemelrijken naar het kapel-
letje van de H. Familie. Het bospad brengt ons naar de brede 
zandbaan op de Oirschotsche Heide, het militaire oefenterrein 
voor pantserrupsvoertuigen en het oefenterrein voor helikop-
ters van Defensie. De route door het mulle zand op de paden 
vraagt veel van onze conditie en dit betekent dat we wellicht 
morgen toch wat spierpijn zullen overhouden. 
 

 
 

Zo komen we op de Straatsche Heide. Even een stukje asfalt 
op het fietspad, dat hier door het landschap slingert. Als we 
het militaire oefenterrein achter ons hebben gelaten, nemen 
we even tijd voor een lunchpauze. Over de heide komen we 
in het bosgebied Vliegend Zand in het zuidelijk deel van de 
Oostelbeersche Heide.  
 

 

Zo komen we op de Straatsche Heide. Even een stukje asfalt 
op het fietspad, dat hier door het landschap slingert. Als we 
het militaire oefenterrein achter ons hebben gelaten, nemen 
we eveden tijd voor een lunchpauze. We komen nu in het bos-
gebied Vliegend Zand in het zuidelijk deel van de Oostelbeer-
sche Heide. Het laatste traject voert deels over het Mountain-
bike pad door bosgebied Vliegend Zand naar de bewoonde 
wereld in buurtschap Hoogeind. Terug naar het vertrekpunt in 
Oostelbeers is niet ver meer. Aangezien er geen horeca is in 
Oostelbeers besluiten we voor de nazit neer te strijken op het 
terras van Brasserie De Kiosk in Loon op Zand. 
 

  
     

Charles Aerssens  

 


