
OP BEDEVAART NAAR DE HASSELTSE KAPEL – 17,5 KM 
 

 
 

Voor onze jaarlijkse bedevaartwandeling in de meimaand heb-
ben we er dit jaar voor gekozen om dicht bij huis te blijven. Zo 
hebben we besloten om naar de Hasseltse kapel in Tilburg te 
gaan. Dicht bij huis is deze Kapel van Onze Lieve Vrouw Visi-
tatie het oudste en misschien ook wel het dierbaarste monu-
ment van Tilburg om er een kaarsje op te steken én om er 
snoep te kopen bij de voor de Tilburgers niet weg te denken 
snoepkramen. Om 9.00 uur staan we op het Weteringplein 
klaar voor vertrek. Ter plekke wordt unaniem besloten om de 
wandeling nog aan te passen en eerst de fiets- en wandelroute 
langs de N261 te nemen! 
 

 
 

Dwars door het dorp gaat de route onder het viaduct van de 
N261door, waar we het traject van het snelfietspad F261 van 
Tilburg naar Waalwijk oppikken direct langs de Midden- Bra-
bantweg. Het zicht op deze snelweg blijft voor ons voor een 
groot gedeelte verborgen. Alleen bij de aanpassingen in de 
omgeving van de rioolwaterzuivering in Tilbug Noord wandelen 
we langs de vangrail en hebben we last van het verkeers-
geraas! Langs de autoboulevard op industriepark Kraaiven 
komen we aan het Wilhelminakanaal. Even wachten bij de 
open brug en dan zijn we bij de Hasseltse Kapel. 

 

Als we in de Hasseltsekapel komen, zijn we dan nog even 
alleen met ons gezelschap. We steken een kaarsje aan en 
nemen de tijd voor een devotie moment. Nu wordt het ook 
drukker in de kapel. Weer buiten nog even langs de snoepkra-
men dan op weg naar het volgende ‘Heilge Huisje’, het pel-
grimsoord van Peerke Donders. De wandeling gaat langs het 
Wilhelminakanaal, eerst op de zuidoever en bij de eerst fiets-
brug naar de ander kant langs de verschillend flats in Tilburg 
Noord, die direct aan het kanaal liggen. 
 

 
 

Vervolgens gaat de route door een verrassend deel tussen de 
bebouwing in Tilburg Noord. We wandelen door het Qiurijn-
park, als een Groene Long gelegen tussen de wijken Heikant 
en Qiurijnstok. Voor ons een openbaring en waar we nog nooit 
gewandeld hebben!  We steken door te steken naar het Peerke 
Donderspark, ook een pelgrimsoord en pleisterplaats, waar 
menig Tilburger regelmatig heen gaat. We zijn hier op eerdere 
wandelingen ook al een geweest. Ook hier zijn we alleen! 
 

 

Het laatste traject gaat langs de Noorderplas en door het Noor-
derbos. Waar we kiezen voor de route naar de Educatieve 
Boerderij Pauwelshoeve om bij ‘Het Bauwe Schaap’ van een 
pauzemoment te genieten op het zonnige terras. Gezelligheid 
kent hier geen tijd en zo is er snel een uurtje voorbij. Op het 
laatste stukje naar het vertrekpunt gaat iedereen zijn weegs 
huiswaarts 
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