
DE TOMMELSCHE HEIDE ROUTE – 14 KM 
 

 
 

Voor de wandeldag van april heeft Charles opnieuw gekozen 
voor een rondwandeling met vertrekpunt in Baarle-Nassau. Uit 
ervaring weten we dat het enclavedorp Baarle-Nassau en 
Baarle-Hertog  een ideaal startpunt is voor een groot aantal ge-
varieerde en verrassende rondwandelingen! Zo zullen we deze 
keer op pad gaan in het grensgebied tussen het Baarle-Hertog 
en het Belgische Zondereigen, waar de route ons door het 
beekdal van de Schouwloop en het meanderende Merkske zal 
voeren.  
 

 
 

Het aanmelden via de website levert opnieuw problemen op en 
zo melden zich via de Whatsappgroep 12 enthousiaste wan-
delaars, die op woensdag 2 april om 9.15 uur staan  te trappe-
len bij De Wetering! Het is al prachtig lenteweer, als we naar 
Baarle-Nassau rijden en de auto’s aan de St. Jansstraat parke-
ren. Hier pikken we al meteen het traject van het Bels Lijntje 
op en wandelen door de grootste Belgische enclave van Baar-
le-Hertog langs het oude stationsgebouw zuidwaarts. Na het 
buurtschap Tommel gaat de route door het open landbouwge-
bied van de Tommelsche Heide naar  het beekdal van de nog 
jonge Schouwloop en het Merkske. 
 

 
   

Langs deze klein waterloopjes bereiken we de Belgisch-
Nederlandse grensovergang bij Zondereigen met het Vredes-
monument De Dodendraad, die de herinnering aan de Eerste 
Wereldoorlog levend houdt. We wandelen vanaf hier een stuk-
je noordwaarts door België om dan door te steken naar het 
natte en moerassige natuurgebied De Manke Goren. We zijn 
weer in Nederland! Hier gaat de route voorbij aan poelen, 
houtwallen, weilanden en natte beemden, die gelukkig geen 
natte voeten opleveren. Toch is er een moment dat een slootje 
hulp vraagt om over te steken, maar een boompje en een ster-
ke hand lossen het probleem snel op! 
 

 
 

Als we de Manke Goren achter ons hebben, is er een moment 
van rust en nemen we de tijd voor de lunchpauze. Het bankje 
biedt uitkomst voor de dames! Op dit punt verwijst een info-
paneel naar de kleine enclave H18, middenin het stiltegebied 
van de beekvallei van het Merkske. Weer op weg volgen we 
het asfalt van de Eikelenbosche Kerkweg naar het buurtschap 
Eikelenbosch, waar we via het grasbaantje doorsteken naar 
het gehuchtje Hoogeind. De uitbreiding van een groot land-
bouwbedrijf noodzaakt ons om even om te lopen. Door open 
terrein gaat de route langs het hek van Camping De Heimolen. 
 

 

Het laatste traject door open landbouwgebied, waar de stevige 
wind het zand doet opstuiven, bereiken we de bebouwing van 
het enclave dorp Baarle. Hier in het buurtschap Loveren zijn 
duidelijk de afwisselende grensmarkeringen in het plaveisel 
zichtbaar.  Door de Pastoor de Katerstraat langs het Cultureel 
Centrum in het voormalige klooster van de Broeders van De la 
Salle steken we door naar het centrum. Nog even een kaarsje 
aansteken in de St. Remigiuskerk en dan kunnen we de rond-
wandeling afsluiten in Brasserie Den Engel. Dit is immers na 
onze wandelingen in de omgeving van Baarle-Nassau zo’n 
beetje ons stamcafé geworden.     
 

Charles Aerssens  

 


