
DE DONGEPOLDER ROUTE ROND  ’S GRAVENMOER – 15 KM 
 

 
 

Nu de wintertijd is ingegaan en de dagen korten worden, heb-
ben we met algemene stemmen besloten om ook later op pad 
te gaan met de trouwe wandelaars van SeniorenVereniging 
Loon op Zand. De vertrektijd wordt verschoven naar 9.30 uur. 
En zo staan we op 6 november op het afgesproken tijdstip 
startklaar bij De Wetering voor vertrek naar ’s Gravenmoer 
voor een rondwandeling van 15 kilometer door het polderge-
bied rondom het riviertje de Donge. Via een toeristische route 
rijden we naar de parkeerplaats bij de sportvelden in ’s Gra-
venmoer. Hier moeten we even op elkaar wachten voor we op 
pad kunnen gaan. 
 

 
 

We wandelen langs het Nederlands Hervormde kerkje naar het 
dal van de Donge, waar we bij de stuw het bruggetje over-
steken en naar rechts de Dongedijk volgen op de westelijke 
oever van de breed stromende Donge. Naar links hebben we 
zicht op de Dongendijksche Polder. We blijven op het oever-
pad, dat ons langs het voormalig gemaaltje Groenendijk leidt 
en steken bij de Gecombineerde Willemspolder de brug over 
de Donge over richting Raamsdonk.  
 

    

In Raamsdonk wandelen we door de Stationstraat tot bij het 
voormalige stationnetje 18 van Raamsdonk, waar we het Halve 
Zolenpad oppikken. Als we het afwateringskanaal zijn overge-
stoken, passeren we een opmerkelijk kunstwerk 'Footprint' van 
kunstenaar Harald Vlugt. We wandelen tot aan de Wielstraat 
en slaan hier linksaf. 
  

 
 

Op de Luiten Ambachtstraat wandelen we even naar rechts en 
slaan dan linksaf de Zijlweg in. Hier wordt geasfalteerd en door 
de berm komen aan de brug over het Zuiderafwateringskanaal. 
Rechtsaf gaat het in de richting van Waspik langs polder De 
Dellen. Door Waspik langs het Zuiderafwateringskanaal wan-
delen we naar het Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder voor 
ons lunchmoment. 
 

 
 

Door de drukte is het even behelpen, maar we nemen de tijd 
voor dit gezellig samenzijn en genieten van het kopje koffie. 
Weer op pad voert het laatste traject van de rondwandeling 
over het Kronkelpad langs de Hoge Brug. Als we de Wielstraat 
zijn overgestoken komen we weer aan de Donge. Hier hebben 
we het traditionele fotomoment. Bij de afslag met de Slapende 
dijk verlaten we de Dongedijk. Over de Slapende dijk komen 
we op de Wielstraat en een klein stukje naar rechts bereiken 
we aan de linkerkant de inrit naar het sportcomplex. Hier 
eindigt onze wandeling. 
 

 
 
Charles Aerssens  

 


