
 
 

MIDDAGWANDELINGEN  

 

De middagwandelingen worden in principe op iedere 3e woensdag van de maand door Wim 

Oerlemans georganiseerd. Deze wandelingen zijn bedoeld voor de minder/niet geoefende 

wandelaar en daar passen we ook het tempo op aan. Uiteraard is iedereen welkom. Vooraf 

aanmelden is niet nodig. Wanneer dit in conflict komt met de te plannen fietstochten kan het 

ook een woensdag later. We vertrekken in principe steeds vanaf de Wetering, maar in 

verband met afwisselende wandelingen kunnen we ook eerst een stukje gaan fietsen. We 

vertrekken steeds om 13.00 uur vanaf De Wetering en wandelen dan maximaal 10 kilometer 

met ongeveer op de helft een pauze waar we iets kunnen drinken.  

 
 


